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KIJK! 

Laat je verrassen door het werk van 
Gods Geest 

 
Voorganger ds. Henriëtte de Graaf 
Organist  Willem Capel 
Zang  Henry en Joke Visch  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BRANDENDE BRAAMBOS 

 
De aarde zit boordevol hemel 
en elke struik, hoe gewoon ook  
staat in lichterlaaie van God.  
Maar enkel hij die het ziet 
doet zijn schoenen uit. 
De rest zit eromheen 
en plukt bramen. 
 

Elisabeth Barrett Browning  (1806 – 1861)  



Orgelspel    
 
Zang   ‘In Jezus’ naam’  

    (tekst Hans Maat; muziek James MacMillan en Adrian Roest) 
     Maak het goede nieuws bekend 
      dat Jezus leeft, en wij met Hem. 
      Door de liefde, die van God 
      in ons hart is uitgestort. 
 
Welkom en mededelingen 
Stilte 
Aansteken tafelkaars 
 
Aanvangslied   Lied 672: 1 en 7  
 
  



7 Wie ’s Heren Geest bezielt, 
wie ’s Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 
die stemme met ons in 
en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 
en elke morgenstond. 

 
Woorden op de drempel en groet 
 
Een lichtend vuur  
Een lichtend vuur 
Een stem in de nacht 
Een bron om uit te drinken 
Een spoor voor ons uit 
Een boog aan de hemel 
Een licht op de berg 
Een stem bij het graf 
Een licht om ons heen 
Een vlam in ons hart 
 
Pinksteren 
Wij staan op 
Wij leven 
 
Zang   ‘Veni Creator Spiritus’ 

    (tekst vermoedelijk van 
     Hrabanus Maurus) 
     Kom Schepper, Geest daal in ons neer… 
      Gij zijt de gave Gods, 
      Gij zijt de grote Trooster in de tijd, 
      de bron waaruit het leven springt, 
      het liefdevuur dat ons doordringt. 
 

Inleiding thema  
‘Kijk! Laat je verrassen door het  
werk van Gods Geest’ 



Zingen   Lied 527: 1, 3 en 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Als een vuur zijt Gij verschenen, 
als een ster gaat Gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor, 
in de dood zijt Gij verdwenen. 

 
5 Als een woord zijt Gij gegeven, 

als een nacht van hoop en vrees, 
als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



*Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest 
 
*Bidden met 9 bloemen: de goede vruchten van de Geest 
  (Naar Galaten 5: 22 en 23) 
 
 

 
                                                                                           
                                                                                  
 
Zingen   Lied 841: 1 en 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 geloof om veel te geven, 
te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 

 
 
Gebed   met 9 bloemen en 9 vuurtongen van de Geest 
 

    
 
 
Zang  ‘Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart’ 
    (Opwekking - Lied 343) 
    Heilige Geest van God, 
    vul opnieuw mijn hart. 
    Vul mij opnieuw, 
    vul opnieuw mijn hart. 
 
 
 

 

 



*Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest 
 
*De aarde zit boordevol hemel  
 
 
Exodus 3: 1-6  
    
Zingen   Lied 984: 1, 2, 3 en 6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Gezegend die de aarde maakt, 

de grenzen van de zee bewaakt, 
ontluiken doet het jonge groen, 
de kleurenpracht van elk seizoen. 

 
3 Gezegend die een woonplaats maakt 

voor wat beweegt en ademhaalt: 
de dieren in het vrije veld, 
de vogels in hun zingend spel. 

 
 



6 Gezegend zijt Gij om de Geest 
die van de aanvang is geweest: 
de adem die ons gaande houdt 
en in het eind in U behoudt. 

 
 
Brandende braambos  
De aarde zit boordevol hemel 
en elke struik, hoe gewoon ook 
staat in lichterlaaie van God 
Maar enkel hij die het ziet 
doet zijn schoenen uit. 
De rest zit eromheen 
en plukt bramen.  
 
 
Gedachte 
 
Zingen   Lied 978: 1, 3 en 4    
 
 
 
  



 
 
 
 
 

 
 
3 Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

 
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 
Zang   ‘In vuur en vlam zet ons de Geest…’ - tekst A.F. Troost  

      In vuur en vlam zet ons de Geest  
      gegeven op het Pinksterfeest, 
      en leven op ons uitgestort –  
      hoort hoe Gods kerk geboren wordt! 
   

 

 



*Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest 
 
*Gods Geest zucht mee 
 
 
 
Romeinen 8 : 22, 23 en 26     
Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën 
zucht en lijdt.  
En zij niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben 
ontvangen zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring 
dat we kinderen van God zijn: de verlossing van ons sterfelijk 
bestaan.  
En de Geest komt onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet 
wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest 
pleit zelf voor ons met woordloze zuchten.  
 
 
Zang   ‘De kracht van uw liefde’ - Opwekking 488 
     Heer ik kom tot U.  

     Neem mijn hart verander mij. 
      Als ik U ontmoet,  

     vind ik rust bij U.  
 
Gedachte 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 



Zingen   Lied 686: 1 en 3     
      ‘Voltooi wat Gij begonnen zijt’   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3 De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 



Danken, bidden en afsluitend zingen   Lied 695 in wisselzang 
 
1  (allen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  (Henry en Joke)       
  Raak met uw adem mijn onrust         
  tot ik de rust hervind.    
  Al mijn wonden heelt Gij:   
  Gij ziet in mij uw kind.   
 
3  (Henry en Joke) 
  Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
  en al mijn twijfels bant. 
  Als geroepen kom ik: 
  mijn tijd is in uw hand 
 
4  (allen)             
  Kom en doorstraal mijn dagen,      
  Geest van God uitgegaan,              
  die mijn ogen opent                          
  voor wie nu naast mij staan.           
 



5  (allen)  
  Heer, raak ons aan met uw adem 
  geef ons een vergezicht! 
  Draag ons op uw vleugels     
  zegen ons met uw licht! 
 
Aandacht voor kerkasiel Kampen 
 
Aandacht voor de collectes 
De Pinksterzendingscollecte is bestemd voor  
gaarkeukens in Cuba. Daar is een tekort aan  
voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide mensen 
vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken leven eenzaam in 
schrijnende omstandigheden. Cubaanse kerken bieden pastorale en diaconale 
hulp, zoals gaarkeukens.  
 
Slotlied   ‘Mensen van het vuur zijn wij…’ - A. Bronswijk  
                 Op de melodie van Lied 314    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mensen van het vuur zijn wij, 
van het Godbezielde leven, 
om de wereld wijd en zijd 
recht en richting te hergeven. 
Geest van vuur, wil door ons branden. 
Wees in stad en land voorhanden. 

 
Mensen van het vuur zijn wij, 
aangestoken om te dromen  
met de mensen van voorbij, 
dat Gods toekomst ooit zal komen. 
Geest van God, vlam in dit leven, 
blijf met ons bestaan verweven. 
 
 

Bij het uitgaan, de wereld in 
 
Voorganger Kijk naar je handen  

zie hun kracht en hun tederheid 
Allen  Van God voor deze wereld 
 
Voorganger Kijk naar je voeten 

zie het pad en de richting 
Allen  Van God voor deze wereld 
 
Voorganger Kijk naar je hart 

zie het vuur en de liefde 
Allen  Van God voor deze wereld 
 
Voorganger Kijk naar het kruis 

zie Gods Zoon als onze Bevrijder 
Allen  Van God voor deze wereld 
 
Voorganger Dit is Gods wereld 
Allen   Wij willen God in haar dienen. Amen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


